Parttime hoteliers in de Ardennen
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Paul Zonneveld (rechts) en Rob Franke

Ze droomden ervan samen een kleine bed and breakfast te beginnen, maar het werd een heus hotel.
Een jaar geleden openden psychiater Paul Zonneveld en zijn partner Rob Franken in een klein dorpje
in de Ardennen het elf kamers tellende La Maison de Maitre. Een bijna tien jaar durende verbouwing
ging eraan vooraf. “Er zijn momenten geweest dat we tegen elkaar zeiden: dit is eigenlijk gekkenwerk.”
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e bezochten al heel wat landen,

en het logeren in bijzondere bed

and breakfasts, liefst in een mooi
gebouw, vormde voor Paul Zonneveld en
Rob Franken altijd een belangrijk onder-
deel van het reizen. Want, weten de in
Deurne wonende psychiater en fysicus,
daar heb je als gast nog contact met de
eigenaar, trefje vaak interessante gasten

en is er aandacht voor de kleinste details.
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Een gesprek met een hoogbejaarde
b & b-eigenaresse in het Engelse Lake
District legt de kiem voor wat uiteinde-
lijk hun nieuwe leven gaat worden. De
dame vertrouwt de mannen toe dat ze
helaas te oud is om zelf te reizen, maar
nu vooral geniet van de leuke mensen
die naar hddr toe komen. Door haar
verhaal realiseren Paul en Rob zich dat
Ze met een eigen b & b meerdere vliegen

in één klap kunnen slaan: beleggen voor
later, interessante mensen ontmoeten én
een pand opknappen. “Dat laatste was al
heel lang een wens van ons, het leek ons

fantastisch om een historisch gebouw te

restaureren en in te richten.”

Niet lang daarna doet een actief
weekend in de Ardennen ze beseffen
dat de ideale setting voor een dergelijke
onderneming op nog geen twee uur

rijden van hun woonplaats ligt. Onder
de indruk van het landschap, de stilte
en de vele recreatieve mogelijkheden
gaan ze thuis meteen googelen op Bel-
gische huizensites. In het slechts 350
inwoners tellende Arbrefontaine blijkt
een geschikt pand te koop.

Ambitieuze plannen

Het zijn Pauls vader en zus die het

als eersten zien wanneer ze, toevallig

in de buurt van Arbrefontaine, een
kijkje gaan nemen. “Mijn zus was z6
enthousiast, die riep dat we het blind
konden kopen.” Uiteindelijk gaan er nog
vier maanden voorbij voordat Rob en
Paul zelfrichting de Ardennen rijden.

Rob vertelt dat hij tijdens de rond-
leiding door het uit 1900 daterende
grote gebouw - dat in de Tweede
Wereldoorlog een noodhospitaaltje
was en in de jaren tachtig is gesplitst
in twee woonhuizen - meteen al een
hotel voor zich ziet. Toch happen ze niet
meteen toe en bekijken meer panden.
Maar het vervallen herenhuis in het
idyllische dal blijft hun favoriet.

Na lang wikken en wegen hakken ze
midden 2002 de grote knoop door. Ze
hebben uitgerekend dat ze de vraag-
prijs van 360 duizend euro kunnen
bekostigen dankzij de overwaarde van
hun huis in Deurne. Voor de verbouwing

verwachten ze een hypothecaire lening
van ruim vijf ton nodig te hebben.

Hoewel het stel wordt geprezen door
de bank, die laat vallen dat maar weinig
beginnende ondernemers zich zo goed
voorbereiden, lijkt de financiering toch
niet rond te komen. Paul vertelt dat hij,
naast teleurstelling, ook opluchting
voelde. “Maar Rob ging zich er nég meer
in vastbijten.”

Er wordt opnieuw getaxeerd en gere-
kend. Met resultaat. De bank verhoogt,
vertrouwend op de ambitieuze plannen
van het tweetal, de hypothecaire som
alsnog. Paul, lachend: “We zeggen
weleens gekscherend dat ze de laatste
slechte lening van vé6r de crisis aan ons
hebben gegeven.”

En zo belanden Paul en Rob in een
volgende, uiteindelijk bijna tien jaar
durende fase: die van restauratie en
inrichting. Elk weekend pendelen ze,
na een volle werkweek, heen en weer
tussen Deurne en de Ardennen - een
slopende tijd waarin het soms mee-
en soms tegenzit. “Er zijn momenten
geweest dat we tegen elkaar zeiden: dit
is eigenlijk gekkenwerk.”

Omdat ze de staat van het pand
kennen, komen er geen echte lijken
uit de kast. Wél herinneringen aan
de oorlog, in de vorm van een Duitse
soldatenhelm die onder een vloer ligt

en een muurtekening. “Die was helaas
zo beschadigd dat hij niet kon worden
geconserveerd.”

In deze periode leren ze de lokale
bevolking goed kennen. De mannen
ondervinden veel waardering van de
Arbrefontainers vanwege hun initiatief
en doorzettingsvermogen. Zelf krijgen
ze steeds meer bewondering voor de
regionale vaklieden. “Die staan heel
hoog aangeschreven, ze rijden bijna
dagelijks voor klussen naar Brussel en
Vlaanderen.” Een schilder uit Deurne,
die langskomt om iets af te leveren, kijkt
met verbazing naar het schilderwerk
van zijn Waalse collega’s en vertelt dat
het lang geleden is dat er in Nederland
zo gedegen werd gewerkt.

Formule 1-races

Terwijl de lokale architect (“hij sprak
alleen Frans, dat was weleens lastig”)

en werklieden het totaal gestripte pand
restaureren, buigen Paul en Rob zich
over het interieur. Rob wil erg graag de
stijl van rond 1900 terugbrengen, maar
Paul is bang dat dat oubollig wordt. Een
behanger adviseert ze om een kijkje te
nemen bij Le Jardin de Nanie in Luik.
Het blijkt een gouden tip. Samen met
eigenaar/decorateur Martine beginnen
ze aan ‘moodboeken’ voor de elf kamers,
die ze de voornamen van beroemde >




>

schrijvers hebben gegeven. Twee jaar lang struinen Paul en Rob bijna
wekelijks de zondagse antiek- en brocantemarkt van Tongeren af.
Kasten, lampen, stoelen, tafels en serviesgoed: autoladingen vol gaan
mee terug naar Arbrefontaine. En zo groeit hun hotel langzaam uit
tot een prachtig stijlmuseum waar gasten teruggaan naar de vorige
eeuwwisseling, met behoud van 21ste-eeuws comfort. “We hebben er
bewust voor gekozen om geen tv’s in de kamers te zetten, hoewel dat
als consequentie heeft dat we maar twee sterren hebben.” Rob zegt dat
de inrichting, dankzij Martine, een prachtig compromis tussen hun
twee smaken is geworden. Paul verklapt dat hij vooral de badkamers als
een hele opgave heeft ervaren. “Eén keer badkamersanitair en -tegels
uitzoeken kost al energie, wij moesten dat elf keer doen!”

Als hostellerie La Maison de Maitre in het najaar van 2010 dan ein-
delijk opengaat, stromen er tot verrassing van de kersverse hoteliers
meteen boekingen uit vooral Australié en Rusland binnen. Al gauw
blijkt dat ze deze reserveringshausse te danken hebben aan Formule 1-
races op het circuit van Francorchamps.

Nu, één jaar verder, zijn het vooral wandelaars, natuurliefhebbers,
jagers en mountainbikers die hun hotel weten te vinden. En gastro-
nomen niet te vergeten, want de reputatie van ‘hun chef’ Guy
Luystermans spreekt zich snel voort. Paul vertelt dat ze met deze
talentvolle kok uit een naburig dorp, wiens vrouw Marie het hotel
voor ze runt, een mooie deal hebben gesloten. “Guy heeft nog niet de
middelen voor een eigen restaurant, en wij kunnen ons nog geen eigen
chefveroorloven. Een win-winsituatie voor beide partijen dus.”

Begrip voor debacles

Nog elke vrijdagavond maken Paul en Rob — na hun werkweek bjj res-
pectievelijk het Nederlands Instituut voor Forensische psychiatrie en
psychologie (NIFP) en ASML - de rit naar de Ardennen. Hun weekend-
pied-a-terre bevindt zich in een gite naast het hotel. “Soms is het wel
zwaar ja, om na een hectische week op vrijdagavond weer hiernaartoe
te rijden. Maar zodra we met een glas wijn bij de open haard zitten en
een praatje maken met onze gasten, krijgen we weer energie.”

Als het even kan, maken ze in zo'n weekend tijd om zelf ook te wan-
delen of te fietsen. “Sinds we hier komen, hebben we meer oog voor de
natuur en de seizoenen.”

Fulltime hotelier worden is niet aan de orde, omdat ze nog altijd
veel plezier halen uit hun werk. “Financieel is het bovendien niet
haalbaar”, vertelt Rob, ook omdat ze nog meer plannen hebben, zoals
het vergroten van de serre en het installeren van een lift.

Ze verklappen dat ze, sinds hun hotelavontuur, veel meer begrip
kunnen opbrengen voor debacles als de HSL en de Betuwelijn. “Want
hée goed je ook rekent, het kost uiteindelijk altijd meer dan je van
tevoren inschat.” <
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