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Griekse medisch professiona

Door de crisis zijn de ogen regelmatig op Griekenland gericht. Over
de politieke perikelen kunt u genoeg lezen in de krant. Maar wat
betekent de crisis voor medisch professionals in Griekenland?
Arts en Auto-redacteur Andrea Linschoten sprak in Athene met
een apotheker, een fysiotherapeut en een tandarts-endodontoloog.
“De crisis zal ons allemaal raken.”
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Apotheker Panagiotis Tzamaloukas (66) heeft een apo-
theek in het centrum van Athene. Hij werkt er samen met twee
apothekers en twee assistenten. Zijn apotheek heeft gouden
tijden gekend, maar nu is dat anders: “Het vak is in crisis. Zo-
wel voor de apothekers als voor de patiénten is het moeilijk. Bij
de meeste geneesmiddelen moet men 25 procent zelf betalen,
de verzekeraar betaalt 75 procent. Maar veel mensen zitten
financieel aan de grond en de verzekeraars betalen nauwelijks
uit. De betalingsachterstand is gigantisch. Ik moet nog 480.000
euro ontvangen over 2011 en 2012. Het afgelopen halfjaar heb
ik helemaal niets meer ontvangen. Mijn

schulden lopen daardoor op.

Panagiotis Tzamaloukas

Ondertussen legt de overheid steeds ‘vroeger ZEi il( alliid dat ik de hESle

weer bezuinigingen op. Sinds begin
vorig jaar zijn de tarieven viermaal
verlaagd. Dat betekent dat mijn voor-
raad enorm in waarde is gedaald,
terwijl ik die wel duur heb moeten
inkopen. Een grote verliespost. Een
andere kwestie is dat ik naast de

45 procent inkomstenbelasting die ik al betaal, nu een extra
heffing van 5 procent moet betalen. De overheid blijft maar
extra belastingen verzinnen of percentages verhogen. We
moeten steeds maar meer betalen.

Mijn grootste probleem is echter niet dat de omzet keldert.
Lastiger is dat ik bijna niet meer aan geneesmiddelen kan
komen. De multinationals vertrouwen de Griekse regering niet
en leveren maar mondjesmaat hun producten aan ons. Als ik
bijvoorbeeld tien doosjes van een geneesmiddel bestel, ontvang
ik er twee. Daarbij moet ik wel opmerken dat ik niet geloof
in de generieke middelen, ik lever mijn patiénten alleen de
originele merkgeneesmiddelen. Tegenwoordig ben ik regelma-
tig genoodzaakt om in het buitenland medicijnen te bestellen,
bijvoorbeeld in Italié en Zwitserland. Omdat ik zelf importeur
ben geweest, heb ik gelukkig connecties. Maar in het buiten-
land inkopen, is ook weer duurder. En alleen als ik van tevoren
geld overmaak, sturen ze mij de bestelde medicijnen.

Voorlopig wil ik nog drie jaar doorgaan, voordat ik mijn
apotheek verkoop. Ik ga nog graag naar internationale con-
gressen, ik leer nog steeds bij over geneesmiddelen en ik help
graag mensen. Daarom denk ik nog niet aan stoppen.

Vroeger zei ik altijd dat ik de beste baan van de wereld had,
nu is het misschien wel de slechtste. Voorheen hoorde je als
apotheker bij de hogere klasse, daar is nu geen sprake meer
van. Mijn inkomen is met 40 procent gedaald. Maar dan mag
ik nog niet klagen. Ik ken genoeg mensen die helemaal geen
inkomsten meer hebben. Ik heb over de jaren kunnen sparen
en ik heb een paar huizen. Die zijn uiteraard ook in waarde
gedaald, maar ik tel mijn zegeningen. Ik heb een opgeruimd
karakter, ik ben gezond en ik heb goede vrienden. In dat
opzicht ben ik rijk.”
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Tandarts-endodontoloog Constantinos Laghios (54) runt
een hypermoderne endodontologische praktijk aan de rand
van het centrum van Athene. Vanuit de luxe wachtruimte zijn
de vier behandelkamers te bereiken, voorzien van de modern-
ste apparatuur. In zijn praktijk werken nog drie tandartsen en
acht assistenten. Laghios geeft graag zijn visie op de huidige
ontwikkelingen in zijn land en zijn vak: “De afgelopen vijftien
jaar hadden mensen veel geld. Als ze dan een probleem met
hun tanden of kiezen hadden, lieten ze deze trekken en kozen
ze voor implantaten. Dat leek wel een rage. Dat zie je wel meer
met nieuwe technieken. Iedereen springt erbovenop. Dat wordt
ook enorm gepromoot. Het is vergelijkbaar met de cosmetische
chirurgie. ‘Met deze nieuwe techniek wordt u mooi en dus
gelukkig’. Maar vaak kun je de gevolgen van zo’n nieuwe tech-
niek nog niet overzien. Implantaten gaan na verloop van tijd
toch problemen geven. Er werd enorm veel tijd en geld in deze
dure techniek geinvesteerd.

Ik heb altijd anders tegen het vak aangekeken; ik vind dat het
mijn taak als tandarts is om tanden en kiezen zo veel mogelijk
te behouden. Destijds kreeg ik via een collega een oude dame
in behandeling. Ze had borstkanker gehad en haar geld was op-
gegaan aan de ziekenhuisbehandelingen. Toch wilden we haar
graag helpen. Ik heb toen een eenvoudige techniek ontwikkeld
zodat ze haar tanden kon behouden.

Nu het crisis is, verandert alles. De mensen hebben minder
geld. Ze komen nu met de vraag of er een andere oplossing
is, omdat ze implantaten niet meer kunnen betalen. Terwijl >
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‘We_!gehhen steeds minder
patienten, met SIBB(IS_
zwaardere problematiek’

Lia Galanopoulou (42) is fysiotherapeut en heeft sinds

2000 samen met haar man George Grammatikos een praktijk
in een buitenwijk van Athene. Haar man werkt daarnaast
parttime in loondienst in een ziekenhuis. Ze bezitten een huis
in een goede buurt; toen hun vrienden nog druk waren met
uitgaan, kochten zij als twintigers een stuk grond en bouwden
een huis. Ze werkten aan een stabiele toekomst, maar die ziet
er nu steeds minder rooskleurig uit.
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‘Nu is de tijd om te laten zien
dat we onze patienten respecteren
en werkelijk om ze geven’

> iedereen bezig was met dure technieken, heb ik me dus gespe-

cialiseerd in een relatief goedkope behandeling. Ik werk snel en
kan meer mensen helpen in dezelfde tijd. Ik werk zo’n twaalf
uur per dag en heb meer dan genoeg patiénten. De gevolgen van
de crisis merk ik dus niet in mijn portemonnee.

Mijn boodschap aan collega’s is: verander je praktijk of je
zult geen toekomst hebben. Verander ook hoe je over patiénten
denkt. De afgelopen tien jaar lag bij veel collega’s de prioriteit
bij geld verdienen. Maar de crisis zal ons allemaal raken. Nu
is de tijd gekomen om te laten zien dat we onze patiénten
respecteren en werkelijk om ze geven. Ik hoop dat de crisis over
de hele wereld een verandering teweeg zal brengen en dat de
medische wereld de patiénten weer op de eerste plaats zet.”
www.endodontic.org

Galanopoulou legt uit hoe complex haar problemen zijn: “Voor
ons inkomen uit de praktijk zijn we grotendeels afhankelijk van
de zorgverzekeraars, die zich in een unie hebben verenigd. De
verzekering vergoedt een sessie van tien tot twaalf behandelin-
gen volledig. Maar het contact met de unie verloopt uiterst moei-
zaam. Soms duurt het maanden voordat ze betalen. De afgelopen
zes maanden hebben ze ons helemaal niets uitgekeerd.

Mensen gaan met kleine problemen niet meer naar de huis-
arts. Dus verwijzen huisartsen ook minder vaak door naar de
fysiotherapeut. Hierdoor hebben we steeds minder patiénten,
met steeds zwaardere problematiek. Door deze ontwikkelingen
is ons werk moeilijker geworden en ons inkomen gedaald. Daar
komt nog eens bij dat het salaris dat mijn man in het ziekenhuis
verdiende, met 500 euro is verlaagd. Het ziekenhuis kan de sala-
rissen niet meer betalen.

Om toch meer inkomsten te genereren, ben ik verschillende
opleidingen gaan volgen. Naast het werk in de fysiotherapie-
praktijk geefik nu gymles op scholen en in de avonduren geef
ik yogalessen. Ook begeleid ik vrouwen en 65-plussers bij het
sporten. Op die manier sprokkel ik overal inkomsten bij elkaar.

Ik zie de toekomst somber in. De situatie in Griekenland is
niet stabiel en dat maakt me onzeker. Ik zie nog geen licht aan
het eind van de tunnel, ook omdat we zo afhankelijk zijn van de
verzekeraars, die niet uitbetalen. Ik ben echt heel bezorgd.

We denken weleens over emigreren. Maar waar moet je
naartoe? In veel landen is de economische situatie instabiel. In
Spanje is het nog slechter dan bij ons. Ik baal ook van alle ver-
halen over die luie Grieken. Dat klopt gewoon niet. We denken
heus niet alleen maar aan onszelf. Grieken zijn geen slechte
mensen, we hebben alleen geen goede politieke leiders.” <



