
Reizen Tekst en beeld: Joris van Drooge

Botswana
Op rangercursus in

Het is geen gewone safari. Het is ook 
geen werkvakantie. Een rangercursus in 
de ruige Okavango Delta in Botswana is 
Afrika ontdekken in de meest pure vorm. 
“Luister jongens. Jagende leeuwen.”  
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Reizen

omt-ie deze kant op? Met acht 
man schuilen we achter een 
acaciabosje. Niet zomaar, want 
15 meter verderop staat een 
mannetjesolifant ter hoogte 
van een vrachtwagen. Ik 
kende de dieren al van Artis 

en de Beekse Bergen, maar het is een compleet 
andere ervaring om in het wild op zo’n dikhuid 
te stuiten. Te voet; met alleen een stuk knie-
hoog savannegras tussen mij en het oerdier. Er 
staat geen jeep achter ons, de dichtstbijzijnde 
asfaltweg is 50 km verderop, het eerste zieken-
huis nog veel verder. Onze enige hulplijnen 
zijn twee jachtgeweren. Gelukkig hoeft er niet 
gericht te worden. Na enkele zenuwslopende 
minuten verdwijnt het dier vrijwel geruisloos 
in het struikgewas. 

Wandelsafari’s
Eigenlijk is deze ontmoeting helemaal niet toe-
vallig, want we lopen door een van de ruigste 
stukken van Afrika; de Okavango Delta in Bots-
wana. ’s Werelds grootste ‘binnenlandse delta’, 
waar een rivier uit de Angolese hooglanden 
uitwaaiert tot een mozaïek van kreken, meren, 
moerassen en eilandjes, afgewisseld door 
stukken savanne, bos en zandgronden. Deze 
delta ligt op een door heuvelruggen omgeven 
vlakte: daardoor kan het water niet wegvloeien 
en verdampt elke druppel uiteindelijk in de 
Afrikaanse zon. Het is een vrijwel onaangetast 
gebied, met ’s werelds grootste olifantenpopu-
latie, en ook de rest van de Big Five. Ergens in 
die wildernis ligt Kwapa Camp. Een mobiel  
safarikamp (haal de tenten weg en er is niets 
meer) op een rivieroever, waar wij een week 
lang een basiscursus ranger volgen.  

Dat betekent slapen in tenten. Tandenpoet-
sen in de open lucht. Douchen onder een opge-
hangen bucket. En dagelijks lessen van head 
ranger Mike Reed, een grijze Zuid-Afrikaan die 
vrijwel één lijkt te zijn met de natuur. Soms 
neemt hij een hoofdstuk door van onze Trails 
Guide Manual, een instructieboek van de Field 
Guides Association of Southern Africa. Maar 
Mike is vooral een man van de praktijk. Die 
praktijk voelt niet altijd als vakantie. Stan-
daard staan we op vóór zonsopgang, en gaan 
dan na een sterke kop oploskoffie direct op 
pad. Want in de vroege ochtend zijn veel dieren 
actief. Tijdens die expedities ontdekken we de 
delta op vele manieren. Veelal te voet: volgens 
Reed de beste manier om de bush te beleven. 
Spannend genoeg, want tijdens wandelsafari’s 

moeten we regelmatig een van de vele kreken 
oversteken. Lees: wadend tot ons middel door 
het water. Dat gelukkig kristalhelder is, zodat 
we kunnen zien of er krokodillen ronddob-
beren. Maar we verkennen de wildernis ook 
per boot en per jeep. Verschil met een gewone 
safari: hier mogen wij beurtelings zélf sturen. 

Belangrijkste regel voor de beginnende 
ranger: altijd alle zintuigen op scherp. Weten 
waar het gevaar vandaan kan komen. “Langs 
de rivieroevers dwalen vaak solitaire buffels. 
De meest agressieve zoogdieren van de delta. 
Levensgevaarlijk!”, meldt Mike dan bijvoor-
beeld. Wanneer er geen dieren in de buurt zijn, 
bekwamen we ons in andere disciplines, zoals 
het leren herkennen van uitwerpselen (“verse 
olifantenbollen, ongeveer een dag oud”) en het 
volgen van sporen. We krijgen zelfs schietles, 
want als het erop aankomt moet een ranger 
meedogenloos kunnen zijn. Dat gebeurt eerst 
met een luchtbuks, later richten we een jacht-
geweer van zo ongeveer het zwaarste kaliber 
(voor de kenners: .458 Winchester Magnum) op 
een schietschijf. 

Dat alles klinkt als een beproeving, maar 
eigenlijk is zo’n cursus juist een vorm van 
barefoot luxury. Iedere dag eindigen we met 
drankjes rond het kampvuur. Of drinken we  
ijskoude sundowners op de savanne, met de 
jeep als toog. Drie keer per dag serveert de staff 
een maaltijd in de open lucht. Variërend van 
sappige steaks tot pasta al pesto, maar altijd 
gekokkereld op een simpel houtskoolvuurtje. 
Tijdens zo’n diner genieten we steevast van exo-
tische klanken, zoals de doordringende bulder-
lach van nijlpaarden en, het meest indrukwek-
kend, het gebrul van jagende leeuwen. “Luister 
jongens, volgens mij zijn het er twee vanavond. 
Op nog geen kilometer afstand.”

Zebravijgen
Een rangercursus is geen gewone safari, ofwel 
een reis waarbij je wordt rondgereden in een 
jeep en gidsen de locaties van gespotte dieren 
per radio doorgeven. Zodat je zomaar met acht 
auto’s rond één luipaard kunt staan. Gemiddeld 
zie je tijdens zo’n rangercursus minder bees-
ten. Wel ontdek je het pure Afrika: een week 
lang in een gebied waar je geen andere mensen 
tegenkomt. Ben je gediplomeerd ranger na een 
cursus van een week of twee? Geenszins. Is het 
leerzaam? Zeker. Zo kan ik zebravijgen tegen-
woordig moeiteloos onderscheiden van giraffe-
keutels. En als er een kat of vogel in nood is, 
roepen mijn buren: waar is de ranger?
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Praktisch

Reisjournalist Joris van 
Drooge ging op rangercur-
sus met Botswana Trails, 
een door Zuid-Afrikanen 
geleide organisatie met 
Conservation through 
education als motto. 
Prijs 8-daagse cursus 
circa € 1675,- p.p. Exclu-
sief vluchten, maar verder 
is bijna alles inbegrepen, 
www.botswanatrails.nl.

Het relaxte stadje Maun is 
de toegangspoort tot de 
Okavango Delta. Vliegen 
naar Maun kan met Air 
Namibia vanaf Frankfurt 
via Windhoek, of met 
KLM/Air Botswana via 
Johannesburg. Tickets 
kosten circa € 800,-  
tot € 1200,-.Beste reis-
periode is de droge tijd, 
van mei t/m oktober. 

8 dagen Botswana met 
VvAA QualityTime
Bent u op zoek naar het 
authentieke Afrika? VvAA 
QualityTime biedt een 
8-daagse reis die ‘los’ te 
boeken is, maar ook goed 
combineert met andere 
zuidelijk-Afrika-reizen 
van VvAA. U verblijft in 
natuurlodges in zowel het 
noorden als het zuiden van 
de Okavango en in Chobe.
U maakt o.a. bootsafari’s 
en gaat op stap met ran-
gers. De reis eindigt bij de 
beroemde ‘Vic Falls’. Ver-
trek dagelijks; prijs vanaf 
€ 3775,- p.p. (inclusief 
alle safari’s, verblijf,  
bijna alle maaltijden en  
3 binnenlandse vluchten), 
www.vvaa.nl/qualitytime.

Iedere dag eindigen we met 
drankjes rond het kampvuur. 
Of drinken we ijskoude 
sundowners op de savanne, 
met de jeep als toog
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