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Nacht in Parijs 
Michael Berg
Freelance journalist Chantal 
Zwart geniet in Parijs van het 
leven. Op een nacht krijgt ze 
een telefoontje van een vriendin 
die in problemen is gekomen 
door een avontuurtje met een 
bekende politicus. Chantal raakt 
verstrikt in een web van intriges, 
leugens en harde criminaliteit. 
Winnaar Gouden Strop, € 12,50.  

Ventoux 
Bert Wagendorp
Tragikomedie die zich uitstrekt 
van de Achterhoek in de jaren 
zestig tot de Randstad en de 
Provence anno 2012. Een verhaal 
over vriendschap tussen vijf man-
nen en een vrouw, die na een dra-
matische gebeurtenis terugkeren 
naar de Mont Ventoux. Ontroe-
rend, hilarisch en scherp portret 
van een generatie, € 19,95.

Van dier naar mens 
David Quammen
Ziekten als vogelgriep, ebola, 
hiv en Q-koorts zijn op men-
sen overgegaan via in het wild 
levende dieren. Dat zal steeds 
vaker gebeuren bij krimpende 
biodiversiteit, waarschuwt 
wetenschapsjournalist David 
Quammen. Adembenemende 
speurtocht naar de verwekkers 
van levensbedreigende infectie-
ziekten, € 39,95.

Elke seconde telt 
Richard Hassink
Jeugdroman anno 2048. De 
grootvader van de 15-jarige Noa 
heeft een tijdcapsule ontwikkeld. 
Een extreemrechtse politicus 
rooft de uitvinding en wil terug-
reizen naar 1944 om Adolf Hitler 
cruciale informatie toe te spelen. 
Noa probeert dat plan te dwars-
bomen, € 16,99.

De Wertheims
Silvia Tennenbaum
Meeslepende roman over de 
Joodse familie Wertheim en 
hun vlucht voor de nazi’s. De 
lezer wordt meegevoerd van het 
bruisende Frankfurt aan het be-
gin van de twintigste eeuw naar 
de Verenigde Staten, € 24,95.

Altijd ergens anders
Derk Bolt
Spoorloos-verslaggever Derk 
Bolt vliegt al jaren onvermoei-
baar de wereld rond. Hij zoekt 
op de vreemdste plekken naar 
verdwenen mensen en komt 
in hachelijke situaties terecht. 
Met aanstekelijke nuchterheid 
en zelfspot beschrijft Bolt hoe 
hij doorwaakte nachten, slecht 
eten, insectenbeten, berovin-
gen, aardbevingen, heimwee en 
bijna-ongelukken steeds weer 
doorstaat, € 14,95.

De Laatkomer
Dimitri Verhulst
Een man krijgt zijn gevoel van 
eigenwaarde, dat door zijn 
huwelijk is aangetast, terug als 
hij kerngezond in een tehuis 
voor seniele bejaarden wordt 
geplaatst. Hij belazert de kluit 
op virtuoze wijze, € 19,95.

Moscow Times
Dido Michielsen
Het journalistenechtpaar Derk 
Sauer en Ellen Verbeek verhuist 
begin jaren negentig naar Mos-
kou en treft een samenleving 
in verwarring. Ze beginnen een 
eigen uitgeverij die tot hun ver-
rassing een groot succes wordt 
dankzij Cosmopolitan en The 
Moscow Times, € 19,95.

Een beetje boekenwurm vertrekt niet zonder 
minstens één dikke pil in de koffer. Journalist Frank 
van Kolfschooten selecteerde uit het enorme aanbod 
voor ieder-wat-wils, van fi ctie tot waargebeurd.

Ik ga op vakantie 
en neem mee

Samenstelling: Frank van Kolfschooten


