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Laat je niet misleiden door de robuuste 
buitenkant: café De Drie Uiltjes (Oude 
Ebbingestraat 47) heeft een fi jne sfeer 
en een geweldige achtertuin! Mensen 
spotten kan daarentegen bij Grand 
café Time Out (Poelestraat 34-36): het 
interieur is misschien niet up-to-date, 
maar het ruime terras op goede locatie 
compenseert dat ruimschoots. Holebi’s 
gaan naar Flirt! (bij Simplon, Boterdiep 
69). Dansen doe je bij Het Pakhuis (Pe-
perstraat 8-2), van oudsher een kunste-
naarscafé, nog steeds gemoedelijk en 
openminded. Snacken? De Turkse tosti 
van Hasret (o.a. Steentilstraat 1)! 

Hoe de gezellige huiskat zich verhoudt 
tot de naam, is ons niet helemaal 
duidelijk, maar Café Derat (Lange 
Smeestraat 37) is een fi jne huiskamer 
met een regelmatig wisselende biercol-
lectie. In de avonduurtjes transformeert 
eetcafé ’t Pakhuis (Janskerkhof 21) tot 
een onpretentieuze studentenkroeg. Bij 
poppodium Ekko (Bemuurde Weerd WZ 
3) kun je helemaal los op de allerlaatste 
muziek. Homofeest enSuite (zaterdags 
in Club LUX, Oudewerf 97) is een must, 
met briljante themafeesten als ‘Sorry 
buren’. Enigszins buiten de gewone 
looproutes liggen de terrasjes op het 
Ledig Erf, zoals café De Poort. Geen 
toeristen met uitpuilende H&M-tasjes, 
maar een bonte mix van gezinnetjes en 
studenten. Nachtelijke honger? Dan mag 
je de gyros van El Greco (Ganzemarkt 
28) niet missen. 

In de oudste stad van Nederland kun 
je de oudste kroeg niet voorbijlopen. 
Vooral niet tijdens de koude wintermaan-
den, want In de Blaauwe Hand (Achter 
de Hoofdwacht 3) serveert de beste 
chocolademelk. Als alle andere terras-
sen weer eens uitpuilen: bij Stadsbrou-
werij de Hemel (Franseplaats 1) drink 
je huisgebrouwen Helse Engel onder 
bloeiende kersenbomen. Laat je niet 
ontmoedigen door de twijfelachtige trap 
naar beneden: de NDRGRND (Molen-
straat 99a) draait relaxte festivalmuziek 
à la Lowlands. Nijmegen is bij uitstek 
een roze stad: de Kisskiss (bij Doorn-
roosje, Groenewoudseweg 322) is altijd 
strak uitverkocht. Voor een vette hap 
ga je naar de snackkeet aan het Keizer 
Karelplein. 

Een bijzonder bruin café is Sjinkerij de 
Bóbbel (Wolfstraat 32), waar de tijd lijkt 
te hebben stilgestaan – zelfs uitgeroepen 
tot beste café van 2012. Nog zo’n golden 
oldie is In de Karkol (Stokstraat 5), histo-
risch en authentiek. Het hart van het stu-
dentenleven vormt de Platielstraat, zoals 
bij café Van Bommel (Platielstraat 13-15). 
Geen zin om de mensenmassa’s op het 
Vrijthof te trotseren? Bij Jack en Lobina 

(Stenenbrug 6) heeft een intiem terras en 
schijnbaar ook de gezelligste rookruimte 
van de stad. Homojongeren gaan naar 
de Pink Party (in La Bonbonnière, Achter 
de Comedie 1). Frituur-restaurant Reitz 
is ’s ochtends helaas allang dicht, maar 
zonder zoerfl eisch is een avondje Maas-
tricht niet compleet. 

In welke nachtelijke hallucinatie dit con-
cept ontstaan is, weten we niet, maar 
ga vooral eens schommelen bij Schom-
melen (Lokhorststraat 19). Inderdaad: 
verwacht geen barkrukken. Mooiste 
bruine kroeg is De Bonte Koe (Hoog-
landsekerk Choorsteeg 13): Delfts blauw 
aan de muur en een potkachel tegen 
winterse kou. Hartje centrum vind je het 
drijvende terras van Annie’s Verjaardag 
(Hoogstraat 1a), maar minstens even 
mooi ligt het beschutte café Olivier 
(Achter Clarenburg 6a). Leiden is niet 
bepaald bezaaid met dansvloeren, maar 
gelukkig is er nog de Next (Langebrug 
6a). De Roze Beurs (Oude Singel 128) 
is even fout als gezellig. En onvermij-
delijk leiden alle wegen na het stappen 
naar het centraal gelegen City Snack 
(Breestraat 43). Want zeg nou zelf, hoe 
valt een ouderwets patatje appelmoes te 
weerstaan? 

De Amsterdammer moet de kunst 
verstaan om de eindeloze drommen 
dagjesmensen te ontwijken. Zo’n zeld-
zaam terras biedt café ’t Smalle (Egelan-
tiersgracht 12). Historisch pand, direct 
aan de gracht. Paradiso en de Melkweg 
blijven onverminderd populair, maar 
Trouw (Wibautstraat 127) is een wel-
kome aanvulling. De Trut (zondagavond, 
Bilderdijkstraat 165e) biedt homo’s die 
de Reguliersdwarsstraat moe zijn een 
eigenzinnig alternatief. Een modern 
bruin café: café galerie Het Molenpad 
(Prinsengracht 653) is strak, maar toch 
gezellig. Een keer wat anders dan die 
eindeloze patat na het stappen? Doe 
dan een verser-dan-versgebakken crois-
santje om 3 uur ’s nachts bij Bakkerij 
Ron Verboom (Ceintuurbaan 278). 

Weliswaar zelfbenoemd als het 
kleinste café van Rotterdam 
is Proefl okaal de Riddert 
(Mauritsweg 28) zeker niet 
ondermaats. Bijna tegen-
overgesteld is 1NUL8 
(Meent 108), waar de 
inrichting een hippe kruis-
bestuiving is tussen jaren 
zeventig-chic en industrieel 

strak. Bij hét Rotterdamse terras mag 
uitzicht op het water niet ontbreken: café 
Prachtig (Willemsplein 77-79) werd vorig 
jaar niet voor niets verkozen tot beste 
terras van de stad. Op warme lenteavon-
den staat café De Witte Aap (Witte de 
Withstraat 78) zowel binnen als buiten 
boordevol. Bijkomend voordeel: er zit om 
de 50 meter een snackbar. Voor een roze 
avondje uit ga je naar de 
Strano (Van Oldebar-
neveltstraat 154). 

Doorzakken tot diep in de nacht, met rauwe keel op de muziek van je 
favoriete bands meeblèren, stamelend dat bloedmooie meisje versieren, 
een patatje kapsalon (druipend van kaas en frituurvet, zoals het hoort) 
als ontbijt; het zal je prestaties in de collegebanken niet verbeteren. 
Daarom: per stad tips zodat je niet te lang hoeft te zoeken!
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