- Interview

Ben Deijmann (53) is anesthesiemede-
werker bij Defensie en wordt geregeld
uitgezonden naar conflictgebieden.
Tussen de missies in werkt hij als
Unithoofd Anesthesie in het Medisch
Centrum Leeuwarden. Het verschil in
omgeving is groot, maar het principe
is hetzelfde: “Mensen hebben jouw
hulp nodig.”

Mijn eerste missie was Bosnié in 1996,
net na de Akkoorden van Dayton. Defen-
sie had mij daarvoor gevraagd. Ik ben
vanaf 1979 beroepsmilitair en was niet
gewend dat zoiets werd gevrddgd. Je werd
doorgaans ergens voor aangewezen en je
kreeg opdrachten.

Ik heb het er wel even moeilijk mee
gehad, maar ik ben gegaan. Je kunt zo’n
verzoek als beroepsmilitair niet weigeren.
Het is je vak, daar heb je voor gekozen.
Mijn vrouw is verpleegkundige en heeft
dezelfde beroepsopvatting. Zij stond dus
achter mijn keuze.

Tijdens deze ‘ontgroening’ leerde ik al
snel dat bij werken in primitieve omstan-
digheden in een conflictgebied, protocol-
len houvast bieden. Ook daar streven we
naar de beste kwaliteit, zo veel mogelijk
volgens Nederlandse standaard.

Van die les heb ik profijt bij alle missies.
Inmiddels ben ik acht keer weggeweest,
drie keer in Bosnié en in Afghanistan, en
eenmaal in Irak en in Somalié. Doorgaans
duurden de uitzendingen drie tot vier
maanden, de maximum verblijfsduur
voor een deelnemer. Volgend jaar ga ik
weer, maar ik weet nog niet waar naartoe.

Wanneer ik niet weg ben, werk ik in
het Medisch Centrum Leeuwarden. Als
anesthesiemedewerker kan ik tussen de
missies door op een kazerne mijn werk
niet doen. Het Instituut samenwerking
Defensie en Relatieziekenhuizen regelt
dat militair medisch specialisten en spe-
cialistisch verpleegkundigen van defensie
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‘[ twijfel niet over
et Nnut van min werk’

in een regulier ziekenhuis kunnen wer-
ken. In ruil daarvoor stuurt het zieken-
huis personeel mee op missies. Dat is een
win-winsituatie: het ziekenhuis maakt
gebruik van mijn diensten en ik kan
mijn vaardigheden bijhouden. Daar-
naast biedt het mij ook afwisseling en
kan ik mede daardoor heel goed omgaan
met de bewuste en onbewuste spannin-
gen die de uitzendingen meebrengen.

Spanning heeft mij niet vaak bang
gemaakt. Je bent zeer goed getraind
op waar je op moet letten. We moesten
bijvoorbeeld in Nederland door een bos
met allerlei verborgen gevaren lopen
en opschrijven wat we onderweg aan
verdachts zagen. Na afloop werd je dan
duidelijk hoe slinks bommen verborgen
kunnen zijn. Daar ben je dan extra alert
op. Ook voor je eigen veiligheid geldt dat
jeje aan protocollen moet houden.

Het gevaar was het grootst in Afgha-
nistan. Regelmatig kwamen allerlei
explosieven richting compound en je
moest extra voorzichtig zijn wanneer
je buiten de poort ging. Daar werden
ook de meeste en ernstigste gewonden
binnengebracht. In de periodes dat ik er
was, zijn er geen slachtoffers onder de
collega’s gevallen. De meeste patiénten
waren burgers die een of twee benen
moesten missen als gevolg van berm-
bommen.

Op een ‘rustige’ dag kwamen er zes
gewonden binnen, op een ‘drukke’ dag
zo'n twaalf. Er waren ook dagen dat er
aan de rij geen eind leek te komen en
dat er op leven en dood getrieerd moest
worden.

Zelfs wanneer een stroom slachtof-
fers maar niet ophoudt, zal ik niet snel
moedeloos worden. Ik twijfel niet over
het nut van mijn werk. Integendeel,
hoe drukker ik het heb, hoe zinvoller
ik dat ervaar. Neemt niet weg dat ik het
uiteraard ook liever anders zou zien.
Met de politiek achter de conflicten hou
ik mij niet bezig, zeker niet tijdens het
werk. Ik ben bezig met mensen die hulp
nodig hebben. Daar vind ik voldoening
in.

Dat is de overeenkomst met mijn werk
in het MCL. Natuurlijk, de verschillen
zijn op zichzelf groot en ik moet na
iedere missie even omschakelen. De
aandoeningen in een conflictgebied zijn

komst geen cent meer gaf, maar die het
uiteindelijk toch redden. Het leerde
mij om niet snel op te geven. Toch
maar beginnen, aanpakken, doorgaan,
volhouden. Wel binnen het redelijke
natuurlijk.

Het woord verrijking zal niet als eerste
bij mijn gezin opkomen als het over mijn
missies gaat. Ze staan gelukkig achter
mij, dat is heel belangrijk. Mijn vrouw
is het inmiddels gewend en de kinderen
(21, 15 en 13 jaar) zijn ermee opgegroeid,
maar toch... Ze zullen niet gauw zeggen
dat ze het iedere keer weer spannend
vinden, maar ik voel dat wel.

Het is voor hen en voor jezelf cruciaal
om goed met het thuisfront om te gaan.

‘Met de politiek achter de
conflicten hou ik mij niet bezig,
zeker niet tijdens het werk’

meestal ernstiger, maar het principe is
hetzelfde: mensen hebben jouw hulp
nodig.

Ik ervaar de uitzendingen als een
verrijking en pik daarbij dingen op, die
ik bij het werk in Nederland ook kan
gebruiken.

Zo heb ik gezien dat mensen licha-
melijk vaak veel meer kunnen hebben
dan je denkt. Er waren patiénten voor
wier overlevingskansen je bij binnen-

Zij hebben het vaak zwaar. Ze zien op
het journaal dat er in het gebied waar
jij zit weer een bom is ontploft. De
telefoon gaat niet, betekent dat dan
ook altijd goed nieuws? Of de telefoon
gaat wel en ze schrikken steeds weer. Ik
probeer ze op de hoogte te houden van
wat gaande is in mijn omgeving. En

ik wil altijd ‘goed’ weggaan en ‘goed’
thuiskomen.



