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In het noorden van de Australische staat Queensland 
bevindt zich de Daintree Forest, het oudste regenwoud 
ter wereld. In de directe omgeving: Aboriginals die 
prachtig over hun cultuur vertellen, hagelwitte stranden, 
the Great Barrier Reef en zoutwaterkrokodillen.
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Reizen

ie nog nooit van 
Captain Cook heeft 
gehoord, wordt in het 
noorden van Queens-
land vlot bijgeschoold. 
Dat bijna alles in deze 

streek door de befaamde Britse navigator is 
ontdekt, van hem zijn naam heeft gekregen of 
naar hem is vernoemd, merk ik terwijl ik over 
de Captain Cook Highway in de richting van 
Cooktown rij. 

Rechts van me bevindt zich de Stille Zuidzee, 
met een kilometer of wat uit de kust The Great 
Barrier Reef, het grootse koraalrif ter wereld. 
Gisteren heb ik vanaf het vlakbij gelegen bad-
plaatsje Port Douglas een spectaculaire dagtrip 
naar het rif gemaakt, en via een les scubadiving 
alle vissen uit Finding Nemo gezien. Links van me 
bevinden zich glooiende heuvels en piekende 
bergkammen, begroeid met regenwoud, met 
erboven: een bewolkte hemel. Tja, het is niet 
voor niets régenwoud. Het goede nieuws: ik heb 
de afgelopen dagen tweemaal midden in het 
regenwoud overnacht – in de sfeervolle lodges 
Rosegums en Jabiru – en weet inmiddels dat de 
regen vooral ’s avonds en ’s nachts valt. 

Het regenwoud, The Greater Daintree Forest, 
is het alleroudste ter wereld: 125 miljoen jaar. 
De regenwouden die tegelijkertijd met de Dain-
tree ontstonden, zijn in de loop der tijden stuk 
voor stuk verwoest als gevolg van omvangrijke 
branden, vulkaanuitbarstingen en niet in de 
laatste plaats de ijstijden. The Daintree Forest is 
het spectaculaire overblijfsel van het oude con-
tinent Gondwanaland, dat zo’n 180 miljoen jaar 
geleden uiteenviel. Een tocht door de Daintree 
is een soort reis terug in de tijd, waarbij je links 
en rechts de plantaardige equivalenten van de 
brontosaurus en de tyrannosaurus passeert. 

Kannibalen
De bonkige Nat Robinson organiseert tochten 
door het regenwoud. Hij is de eigenaar van een 
voormalig legervoertuig dat is voorzien van 
een soort tractorbanden. “Met deze bak kunnen 
we door 2 meter diep water rijden zonder een 
spatje water te voelen”, zegt hij trots. Robinson 
vertelt over goudvondsten die rond 1870 hon-
derden gelukszoekers naar het gebied lokten 
en over hun confrontaties met kannibalistische 
Aboriginalstammen, die de gewoonte hadden 
om in tijden van voedselschaarste de oudste 
leden van de stam op te eten. “Nu kwamen er 
ineens allemaal witte kerels die hun drink-

water vervuilden en hun voedselvoorziening 
bedreigden. De Aboriginals vielen de blanken 
aan en aten ze op. Als er meer blanken waren 
dan ze opkonden, braken ze hun armen en be-
nen zodat ze niet weg konden lopen. Zo bleven 
hun toekomstige maaltijden lekker vers.” Zelf 
zal ik een paar dagen later een totaal andere 
kant van Australië’s oorspronkelijke bevolking 
ervaren, als ik onder leiding van stamoudste en 
‘verhalenbewaarder’ Willie Gordon een aantal 
indrukwekkende Aboriginallocaties bezoek.

Vochtigheid
Als we langzaam maar gestaag in Nats auto 
tegen een heuvelwand omhoogklimmen, gaapt 
rechts van ons een kloof van 250 meter diep. In 
de verte zien we Cape Tribulation, waar Captain 
Cook in 1770 op een koraalrif liep. De kaap, 
waar het regenwoud en de zee elkaar ontmoe-
ten, wordt omzoomd door een prachtig strand 
waarvoor de gestrande ontdekkingsreiziger 
vast weinig oog had toen hij de sombere naam 
verzon. “Om zijn schip weer vlot te krijgen, 
moest Cook vijftig ton goederen in zee dum-
pen”, vertelt Nat. “Een deel ervan is te bekijken 
in het museum van Cooktown.”

Nadat we op een vlakker stuk bosland zijn 
aangekomen, stappen we uit voor een nadere 
verkenning van het regenwoud. De vochtigheid 
– volgens Nat 100 procent – grijpt me naar de 
keel. Speciaal voor toeristen is door de jungle 
een pad aangelegd, compleet met informatie-
borden. We lopen langs prehistorische bomen 
zoals de palmvaren, die zich niet meer heeft 
geëvolueerd sinds zo’n 130 miljoen jaar geleden 
bloeiende planten ontstonden. Nat vertelt dat 
de individuele bomen die hier staan, soms meer 
dan tweeduizend jaar oud zijn. 

Zowel het Daintreewoud als de Aboriginal-
stammen die er leven, houden het verleden 
levend. Dat wordt nog eens bevestigd als we een 
paar uur later langs het strand wandelen nabij 
de Wujal Wujal-nederzetting, die tegenwoor-
dig nog maar 470 inwoners telt. Het strand is 
bedekt met rotsen en kleine, zwarte stenen. 
“De stenen hebben voor de Wujal Wujal-ge-
meenschap een bijzondere betekenis”, legt Nat 
uit. ‘Wanneer een vrouw onvruchtbaar is, moet 
ze enige tijd op de stenen gaan zitten. Eenmaal 
weer thuis is ze gegarandeerd vruchtbaar.”

Een bord verzoekt bezoekers van het strand 
geen stenen mee te nemen als souvenir, van-
wege hun betekenis voor de Wujal Wujal. Tja, 
de stam is tenslotte al genoeg uitgedund. < 

WSpeciaal voor Arts en Auto-
lezers stelde Australië-
specialist TravelEssence 
een 3-weekse rondreis 
samen naar onder meer 
Sydney, het Red Centre, 
Cairns, Daintree en Cape 
Tribulation. U logeert in 
eersteklas hotels, sfeer-
volle B & B’s en spectacu-
lair gelegen lodges (o.a. 
Jabiru Safari Lodge). 
Prijs vanaf € 6125,- p.p. 
(prijs o.b.v. 2 pers bij 
vertrek op 1 april 2014). 
Inbegrepen zijn onder meer 
vliegreis per Cathay Pacifi c 
(Premium Economy*) in-
clusief 1 nacht Hongkong, 
2 binnenlandse Qantas-
vluchten, uw accommo-
datie, diverse maaltijden, 
full-size huurauto inclusief 
onbeperkt aantal km’s 
en diverse tours, waar-
onder per 4WD door de 
Outback en een zeiltocht 
in de Great Barrier Reef 
(*korting economy class 
€ 700,- p.p.; toeslag 
business class € 2500,- 
p.p.) Meer informatie en 
boekingen: 030 272 53 35.

Praktisch
Juni t/m oktober is de droogste periode in het noorden 
van Queensland; van december t/m april kan de Daintree 
door hevige regenval vrijwel ontoegankelijk worden. Noord-
Queensland heeft een prima infrastructuur. Zelf rondrijden 
– vanuit bijvoorbeeld uitvalsbasis Cairns – is geen enkel 
probleem. In het niet altijd even begaanbare Daintreegebied 
is een tour met gids in een speciaal toegeruste 4WD een aan-
rader. In het beschreven gebied komen zoutwaterkrokodillen 
voor. Volg de adviezen van de locals als het gaat om zwem-
plekken, enzovoort. Aantrekkelijke wildernisaccommodaties: 
rosegums.com.au en jabirusafarilodge.com.au. Ontmoeting 
met de Aboriginalcultuur: bamaway.com.au. Snorkelen en 
duiken bij het Great Barrier Reef: poseidon-cruises.com.au 

Great Barrier Reef

Cape Tribulation

James Cook Historical Museum, Cooktown

Per 4WD door Daintree’s regenwoud

Green Tree Frog, Daintree

Beeld: Tourism and Events Queensland
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