Relzen Tekst: Wytske Roodbergen

In de luwte van het Griekse schiereiland
Pilion liggen de Noordelijke Sporaden.
Een archipel waarvan vier van de elf
eilanden zijn hewoond. De bekendste
drie - Skiathos, Skopelos en Alonissos -
kenmerken zich door veel groen en
prachtige stranden. Verder zijn ze
vooral verschillend. Met name het
authentieke Skopelos en het ruige en
relatief afgelegen Alonissos zijn aan-
raders voor rustzoekers en wandelaars.
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Lezersaanbieding

Speciaal voor de lezers van
Arts en Auto biedt Grieken-
landspecialist Ross Holi-
days bij boeking van een
vakantie naar Skopelos of
Alonissos een korting van
€ 50,- per boeking. Boekt
u deze twee eilanden in
combinatie met het schier-
eiland Pilion, dan ontvangt
u zelfs € 100,- per boeking
extra korting. Geldig op
reguliere prijzen, ook in
combinatie met eventuele
vroegboekkortingsacties,
voor boekingen gemaakt
vanaf 7 februari 2015, en
alleen onder vermelding
van ‘Arts en Auto-korting’
bij boeking (achteraf geen
restitutie mogelijk).

Meer info: rossholidays.nl,
of bel of mail voor persoon-
lijk advies 024 642 48 48
of info@rossholidays.nl

LIVE

Ross Holidays is 6 juni
aanwezig bij Arts en
Auto LIVE. Komt u ook?
Kaarten bestelt u op
artsenauto.nl/live
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ijk, daar die rode rotsen. Dat
is Kokkinokastro. Op de klif
liggen de restanten van Ikos,
de antieke hoofdstad uit de
Minoische tijd. Duizenden
jaren geleden werd Alonis-
sos al bewoond. Het is een
paradijs voor wandelaars en archeologen.”
Kapitein Pakis Athanassiou - grijze baard en
pet — is schipper van de Gorgona en weet alles
over het eiland. Terwijl we naar zijn verhalen
luisteren, varen we weg van de bewoonde we-
reld, langs steeds ruigere rotskusten de leegte
in. Na een halfuur zijn we omringd door lucht,
water en onbewoonde eilanden.

Dit is National Marine Park of Alonissos
Northern Sporades, het eerste nationale park
in Griekenland, opgericht in 1992. Een uniek
ecosysteem bestaande uit 1600 km?* land en
water met - naast Alonissos - nog zes kleinere
eilanden met een bijzondere flora en fauna, en
in zee 300 soorten vis, enorme zeewierbedden,
dolfijnen en de bijna uitgestorven monniksrob.

Alonissos is het grootste eiland in het park.
Een fascinerende bestemming, aldus de kapi-
tein. “Ooit leefden er vooral piraten. Ga maar
eens kijken in het plaatselijke museum. Nu
is het er rustig, met aardige mensen, heerlijk
eten, superschoon water en geweldige natuur.”

Op het eiland zijn weinig verharde wegen.
Wandelen is de beste manier om het te verken-
nen. Dagelijks gaan er busjes naar het begin-
punt van een van de acht uitgezette wandel-
routes, die vaak eindigen op een strand.

Supperrelaxed
In Hora, de oude Byzantijnse hoofdstad wonen
relatief veel buitenlanders. Ze kochten panden
die door de aardbeving van 1965 waren ver-
woest en knapten die prachtig op. In Hora be-
vindt zich ook een 15de-eeuws Venetiaans kas-
teel, recent tot nationaal monument verklaard.
Havenstadjes Patitiri en Stena Vala zijn sfeervol,
de vele kerkjes wonderschoon en de prachtige
stranden langs de 80 km lange kust super-
relaxed. Tijdens een dagexcursie kan het marie-
ne deel van het park worden verkend, waaron-
der het eilandje Kyra Panagia, met een klooster
dat nog wordt bewoond door twee monniken.
Helaas is de zee daarvoor vandaag te wild.
Wij varen langs de Blue Cave en gaan voor
de lunch voor anker in een baai op Peristera.
De eilanden die alleen met gids (of met een
zeilboot) toegankelijk zijn, zien we in de verte
liggen. Ook het kleine eiland Piperi, waar

nog zo’n 60 monniksrobben leven. Binnen

een straal van drie zeemijl is er alle bezoek
verboden, behalve voor vrijwilligers van het
MOM, een in 1988 opgerichte instantie ter
bescherming van de Mediterranean Monk Seal.
Zij inventariseren de populatie nauwgezet, en
beheren het MOM-centrum in Patitiri.

Fotogeniek

Tussen Alonissos en Skiathos, op een half
uurtje varen, ligt Skopelos, het grootste eiland
van de Sporaden met zo’n 5000 permanente
bewoners. Ook dit eiland is groen, vruchtbaar
en fraai, maar in vergelijking met Skiathos wat
minder drukbezocht door toeristen. Daardoor
voelt het traditioneler aan. Echt Grieks, vindt
een medereiziger. Erg fotogeniek ook, met
mooie dorpen, klederdrachten, kleurrijke
luiken en houten balkons.

Skopelos heeft een rijke historie. Het werd
300 jaar lang overheerst door de Venetiérs, die
het eiland in 1200 veroverden. Fraaie heren-
huizen met geschubde daken rondom de haven
getuigen van deze periode. Op het eiland zijn
talloze kloosters en hoofdstad Chora telt maar
liefst 123 kerken.

De stranden op Skopelos zijn veelal kiezel-
stranden. Een uitzondering is het zandstrand
bij Limnonari, waar taveerne O Thomas een
must is voor visliefhebbers. Vanuit Chora voert
een eenvoudige wandeling naar de nabijgelegen
kloosters. Prachtig is de weg naar het witge-
pleisterde kerkje van Panagia ston Pirgo. Een
leistenen trap leidt naar de kerk, waarna de weg
nog verder omhoog doorloopt. Het uitzicht is er
fenomenaal, in de verte zijn de contouren van
Alonissos herkenbaar. Via een labyrint van smal-
le steegjes daalt de weg weer af naar de haven.

Skopelos was eens beroemd om zijn wijn,
nu vooral om zijn amandelen en fruit. Typisch
lokale lekkernijen zijn rozedes, amandelgebak,
en hamalia, amandelgebak met pruimen. Net
als buureiland Skiathos pikt ook Skopelos
een graantje mee van het succes van de mu-
ziekfilm Mamma Mia (2008) waarvoor op het
eiland diverse scenes werden opgenomen. Het
kerkje bij Agios Nikolaos is sindsdien net zo
beroemd als de haven van Skiathos-stad, waar
een pier werd aangelegd voor verschillende
(dans)scenes. Voor fans worden er dagexcursies
langs de verschillende locaties georganiseerd.
Ook leuk: eerst op reis en ddn de film kijken. <

Dit is een verkorte versie van een verhaal dat eerder in
Griekenland Magazine is verschenen.
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Het makkelijkst is boeken via een touroperator. Alter-
natief: vliegen naar Skiathos (in het seizoen rechtstreeks
vanaf Amsterdam, retour circa € 300,-). Op de andere
eilanden zijn geen luchthavens. Vanuit Athene neemt u de
bus naar Agios Konstantinos, anderhalf uur ten noorden
van de hoofdstad (€ 12,50 p.p.). Hier vertrekken ferry’s
die alle drie de eilanden aandoen (vaartijd 2 tot 3 uur).
Ook vanuit het fraaie Volos aan de oostkust kunt u de
oversteek maken. De beste tijd voor een bezoek is de
lente, wanneer alles in bloei staat.
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