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ie indruk wil ma-
ken, vertelt dat hij 
op de fi ets op weg 
is naar Engeland. 
Zeelander Ivo van 
Beekhuizen, van 

het Dijk- en Oorlogsmuseum in West-
kapelle, kan het dan ook maar moeilijk 
geloven. Bovendien lijkt het hem niet 
nodig. ‘Zeeland is toch al mooi genoeg?’ 
In dat laatste heeft hij geen ongelijk; 
denk maar aan de typisch rode dakpan-
nen op elk huis en de kenmerkende paal-
hoofden die de kust beschermen. Maar 
turend naar de horizon weten we dat 

Engeland ergens achter dat water ligt te 
wachten. En het is niet zo’n hels karwei 
als iedereen denkt. Vanaf Westkapelle 
fi ets ik met reisgenoot Robert-Jan – fi et-
sen naar Engeland is niet iets wat je in je 
eentje doet – door naar Vlissingen. Over 
de boulevard, richting het veerpontje 
naar Breskens. Aan de andere kant van 
de Westerschelde rijden we, via Cadzand-
Bad en natuurgebied ’t Zwin, Nederland 
uit en België in. 

De route is makkelijk. Tot aan de 
Belgische grens volgen we de bordjes 
LF1 Noordzeeroute, over comfortabele 
fi etspaden. Die fi etsroute buigt daarna 

landinwaarts af, maar wij blijven de 
kustlijn volgen. Dezelfde weg als de 
bekende kusttram die van Knokke tot 
aan De Panne rijdt. 

Two pints
In twee dagen rijgen we zo alle Belgi-
sche badplaatsen aaneen. Het enige wat 
we hoeven doen, is doortrappen en de 
zee rechts houden. Zo fi etsen we van 
boulevard naar boulevard, soms slalom-
mend tussen skelterende kinderen en 
slenterende stelletjes, dan weer op een 
kaarsrecht fi etspad vol in de wind. Tot 
we uiteindelijk in het Noord-Franse 

Dunkerque belanden, klaar voor de 
overtocht naar Engeland. 

Benieuwd of we ook hier dezelfde 
verwondering ontmoeten, vertellen we 
bij de receptie van ons hotel in Kingsgate 
– zo’n twee uur fi etsen vanaf Dover – dat 
we uit Nederland komen en voegen er 
achteloos de vraag aan toe of we onze 
fi etsen ergens veilig kunnen stallen. De 
receptionist in verbazing achterlatend 
(‘helemaal uit Nederland, op de fíets?’), 
lopen we de aangrenzende pub in voor 
een maaltijd. Daar krijgen we al snel ge-
zelschap van een joviale Brit. Of wij die 
twee Hollandse kerels zijn die helemaal 

op de fi ets hier naartoe zijn gekomen? 
We vertellen over onze reis. Over de 
vlakke en kaarsrechte kust in Nederland 
en België, het kleine stukje Frankrijk 
en de smalle slingerweggetjes dwars 
over het Engelse platteland, waar je het 
gevoel hebt dat het altijd net aan het op-
klaren is, ook al is er geen bui gevallen. 
Die weggetjes kom je overigens pas tegen 
ná het beklimmen van de vermaarde 
kliffen bij Dover. Ze zien er mooi uit, 
maar kijk je van zo’n klif naar beneden 
richting de verlaten stranden van Essex, 
dan realiseer je je pas goed hoe steil 
ze zijn. Helemaal op de fi ets. De man 

Doortrappen 
en de zee 
rechts houden

Het klinkt als een behoorlijke opgave: fi etsen naar Engeland. 
Maar in de praktijk blijkt het heel goed te doen. Langs de 
Noordzee naar Noord-Frankrijk, via álle badplaatsen in België, 
per boot naar Dover en vervolgens naar Harwich, om weer te 
eindigen in Hoek van Holland. Een rondje van een week, met 
de zee als natuurlijk kompas.

Goede voorbereiding

Voor een meerdaagse fi ets-
tocht is een gedegen voor-
bereiding belangrijk. Zorg 
voor goed materiaal: een fi ets 
van goede kwaliteit met veel 
versnellingen (de kliffen langs 
de zuidoostkust van Enge-
land zijn erg steil) en ruimte 
voor bagage. Waterdichte 
fi etstassen en fi etskleding zijn 
onmisbaar. Een fi etsbroek met 
zeem, fi etshandschoentjes 
en de juiste schoenen helpen 
enorm bij het voorkomen van 
irritaties en pijntjes. Tussen de 
60 en 80 km per dag fi etsen is 
prima te doen, maar zorg dat 
uw lichaam er al enigszins aan 
gewend is. Fiets voor vertrek 
al een paar keer deze afstand, 
mét fi etstassen en bepakking.
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V.l.n.r. het gratis pontje in Oostende, 
het Belgische strand, uitzicht over Het Kanaal.
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Fietsen

wenkt naar de barman. ‘Two pints! Die 
hebben jullie wel verdiend.’

Fietsen in Engeland is anders, de 
kustlijn is er niet zo recht en strak en er 
zijn geen aparte fi etspaden. Op de kaart 
kiezen we daarom de kleinste weggetjes, 
want over de doorgaande wegen raast 
het verkeer gevaarlijk dicht langs ons. Op 
weg naar Southend-on-Sea moeten we 
behoorlijk landinwaarts. Uitgestippelde 
fi etsroutes zijn er hier minder, maar dat 
hindert niet. Eerst rijden we richting 
Gravesend, om daar met het pontje over 
de Theems naar Tilbury te gaan. 

De dag erna, op weg naar Maldon, zien 
we het water helemaal niet meer. Dorpje 
voor dorpje vervolgen we onze weg. 
Dwars door weilanden en korenvelden. 
In plaats van krijsende meeuwen klinkt 
het zachte geluid van een koerende duif.

Ook de laatste etappe, op weg naar de 
haven van Harwich, is een oase van rust. 
Bij een kop thee nemen we nog één keer 
de laatste kilometers door. Via Colchester 
langs Tendring, Beaumont en Great Oak-
ley, gehuchten tussen het graan.

Tot we bordjes zien van de North Sea 
Cycle route. Een internationale langeaf-
standsroute en een nog veel groter rondje 
Noordzee, beginnend in Noorwegen en 

eindigend helemaal in het noorden van 
het Verenigd Koninkrijk. Zo ver gaan 
wij niet; Harwich is ons eindpunt.

Over een brede weg fi etsen we door 
naar de haven, klaar voor de laatste over-
tocht, terug naar Nederland.

< 

Praktisch

Het in dit verhaal beschreven 
‘rondje Noordzee’ bedraagt 
ruim 400 km. Tussen Vlis-
singen en Breskens vaart 
een pontje voor fi etsers en 
voetgangers. Bij Nieuwpoort 
en Oostende is er een gratis 
veerdienstje in de haven. Niet 
noodzakelijk, maar wel leuk, 
aldus de auteur. Voor slechts 
€ 25,- boekt u een overtocht 

(inclusief fi ets) van het Noord-
Franse Dunkerque naar Dover. 
Duur: slechts twee uur; er zijn 
meerdere afvaarten per dag. 
Wilt u op weg naar Harwich de 
voorsteden van Londen ver-
mijden (en dat is aan te raden, 
het scheelt een fl inke afstand 
én een boel chaos), neem dan 
het pontje over de Theems 
tussen Gravesend en Tilbury. 

Kosten: nog geen vijf pond. 
Terug van Harwich naar Hoek 
van Holland (keuze uit dag- 
of nachtafvaart) kunt u met 
Stena Line. Enkele reis met 
fi ets: circa € 45,- (exclusief 
hut). Langs de Zeeuwse en 
Belgische kust en in Zuidoost-
Engeland zijn overal wel hotels 
en B&B’s te vinden, maar in 
het hoogseizoen is vooraf 

reserveren zeer aan te raden.
Het eerste deel tot aan Duin-
kerken is een fi etskaart niet 
echt nodig, aldus de auteur, 
omdat het in principe het 
volgen van het fi etspad langs 
de kust is. Voor het plannen 
van de route in Engeland 
adviseert hij de Ultimate UK 
Cycle Route Planner van 
Excellent Books.

V.l.n.r. de kliffen van Essex, genoeg pubs 
onderweg voor een teabreak, over binnenweggetjes 
naar Harwich.
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