
Reizen Tekst en beeld: Joris van Drooge

Ten westen van de populaire zuidwestkust van Thailand 
ligt een tropische archipel die nog verrassend ongerept is 
en waar het, zo ontdekte reisjournalist Joris van Drooge, 
prima eilandhoppen is.

in de
Eilandhoppen

Andaman 
Zee
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Reizen

en verlaten strand in Thailand. 
Door de grote populariteit van 
dit vakantieland had ik eigen-
lijk niet gedacht dat dit nog 
mogelijk was. En toch loop ik 
hier, over een strook knisperend 
zand op het eiland Tarutao. Het 

strand grenst direct aan de jungle, waar we 
verblijven in simpele bungalows en stuiten op 
aapjes, neushoornvogels en wilde zwijnen. 

Het is geen toeval dat Tarutao (dat enige 
bekendheid verwierf door het tv-programma 
Expeditie Robinson) nog zo ongerept is. Tot eind 
jaren veertig zat hier een gevangenis en in 
1974 werd het hele eiland uitgeroepen tot  
National Park. Zo is Tarutao de dans van  
gulzige projectontwikkelaars ontsprongen. 

Bijna niets is ‘gerept’ op het 25 km lange ei-
land. Er zijn slechts drie plaatsen waar je kunt 
overnachten. De rest van Tarutao bestaat uit 
maagdelijk oerbos, mangrovewoud en droom-
baaien met zandstranden. Een eiland dat uit-
nodigt om op verkenning te gaan, bijvoorbeeld 
per truck van de parkwachters over een woest 
slingerende jungleweg (de enige weg van het 
eiland) naar de voormalige gevangenis. Daar 
zien we de directeurswoning, houten barak-
ken van de gevangenen en infoborden die 
vertellen over de gruwelen van weleer. Ook va-
ren we met een ranger door het labyrintische 
krekenstelsel van de mangroves. Aan het eind 
blijkt een diepe grot te zitten. Deels gevuld 
met zeewater, zodat we de stalagmieten en  
stalactieten per kano en te voet kunnen ont-
dekken. Kortom: Tarutao is avontuur. 

Aangenaam levendig
Hoewel het per speedboot maar een uurtje  
varen is naar Koh Lipe, belanden eilandhop-
pers hier in een andere wereld. Lipe is vele 
malen kleiner, maar telt een groot aantal 
resorts. Aan elk strand is wel een luxeresort, 
backpackhostel, openluchtrestaurant of 
duikschool te vinden. Mij wacht een gerieflijke 
houten bungalow van een trendy strandhotel, 
met uitzicht op het spierwitte strand en de 
onwerkelijk fel turkooizen zee. 
De drukte maakt Koh Lipe niet bepaald een 
tropische idylle, maar het is er wel aangenaam 
levendig. Dwars over het eiland loopt Wal-
king Street, waar bezoekers terechtkunnen 
voor restaurants, cocktailbars, voetmassages, 
excursiebureautjes, minimarkets, ijssalons, 

tatoeages en souvenirwinkels. Nog fijner zijn 
de talloze strandbarretjes. Daar liggen we op 
kussens tussen reizigers uit de hele wereld. 
Australische backpackers, yuppen uit Bang-
kok, Zweedse pensionado’s, Duitse duikers en 
Canadese expats. Er wordt gedanst en gefeest 
op het strand, meegezongen met spontane 
gitaarsessies en dan oppert iemand om een 
nachtelijke zwempartij te houden. Zó’n sfeer.
Maar de grootste troef van Lipe ligt rondom: 
tientallen onbewoonde eilandjes, stuk voor 
stuk te verkennen per longtailboat, te huur 
voor omgerekend enkele tientjes per dag. Dat 
bedrag is inclusief een kapitein die ons naar 
verlaten eilanden met hagelwitte droomstran-
den en langs snorkelriffen vaart. Zo hebben we 
elke dag een ander ‘privé-eiland’.  

Oleanders en bananenbomen 
Tussen Koh Lipe en het vasteland ligt het laat-
ste eiland dat we aandoen. Het is tevens het 
kleinste: Koh Bulon heeft niet eens een aanleg-
pier. Vlak bij het eiland worden onze koffers 
van de speedboot overgedragen naar een long-
tailboat. Deze zet ons af in de branding en de 
laatste meters waden we met onze tassen naar 
het strand: je kúnt minder romantisch arrive-
ren op een tropisch eiland (vermijd echter wel 
25 kg zware Samsonites). Ook hier staat onze 
accommodatie weer pal aan zee: een comfor-
tabele bungalow omringd door palmbomen, 
bloeiende oleanders en bananenbomen. 

Tijdens een verkenningsrondje wordt al snel 
duidelijk dat er op Bulon weinig te doen is. Het 
eiland is zo’n 1 km lang en 500 meter breed. 
De helft daarvan bestaat uit ondoordringbare 
jungle. Alle paden op het eiland – wegen zijn 
er niet – kun je binnen een uur bewandelen. 
Bijvoorbeeld door het enige dorp op Bulon, 
waar ik me waan in het Thailand van pak-
’m-beet de jaren vijftig. Houten huizen op 
palen, daken van palmboombladeren, rokende 
vuurtjes, een bejaarde vrouw duttend in een 
hangmat, mannen schurend aan vissersboten 
en rondscharrelend pluimvee. 

Het goede nieuws: behalve luieren, zwem-
men en snorkelen hoeven we hier niks. Het 
Totale Nietsdoen is begonnen. De volle e-reader 
komt goed van pas en dan blijkt de ober van ons 
resort ook nog eens verbazingwekkend lekkere 
cocktails te mixen. Zo werken we dagelijks toe 
naar het hoogtepunt van de dag: de tropenzon 
die scharlakenrood oplost in de Andaman Zee. < 

E

Praktisch
Eilandentrio Tarutao, Lipe en Bulon ligt voor de westkust 
van Thailand. Vanaf Bangkok vliegt u naar Hat Yai; vanaf 
daar is het twee uur rijden naar havenstad Pakbara, ver-
trekplaats van speedboten naar de eilanden. November  
t/m maart is de beste reisperiode. Overnachten: al vanaf  
€ 15,- p.p.p.n. in een redelijk comfortabele bungalow (eigen 
sanitair en ventilator). Luxer kan vaak al vanaf € 40,- p.p.p.n. 
Ook eten, drinken en activiteiten zijn zeer betaalbaar. Over-
tochten en accommodatie kunnen doorgaans ter plekke 
worden geregeld. Een flexibele instelling en dito reisschema 
komen wel van pas. In het gebied worden ook georgani-
seerde reizen aangeboden door diverse Nederlandse 
touroperators, waaronder 333 Travel en Tenzing Travel. 

Lezersreis
Exclusief voor Arts en  
Auto-lezers stelde VvAA 
QualityTime met haar lo-
kale agent een 15-daagse 
reis naar Thailand samen, 
met als afsluiting een 
verblijf op twee van de 
tropische eilanden uit het 
verhaal. U start met een 
fietstour door Bangkok, 
bezoekt de River Kwai en 
verkent het Khao Yai Nati-
onal Park. Per nachttrein 
zakt u af naar Trang voor 
uw verblijf op de prachtige 
eilanden Koh Bulon en  
Koh Lipe. Prijs vanaf  
€ 1595,- p.p. (o.b.v.  
2-psk). Reisperiode 15 
oktober t/m 15 mei 2016. 
Inclusief hotelovernach-
tingen met ontbijt, diverse 
transfers en tours o.l.v. 
een Engelssprekende gids, 
treintickets Bangkok- 
Trang, boottransfers  
en vliegticket Trang- 
Bangkok (Air Asia Air-
ways). Exclusief o.a. vlieg-
reis Amsterdam-Bangkok, 
overige maaltijden en  
€ 20,- boekingskosten. 
Meer info en boekingen 
030 247 48 16 of
vvaa.nl/qualitytime 
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