
Reizen Tekst: Hans Bouman

Het herboren Glasgow is een prima beginpunt voor 
een tocht door westelijk Schotland, ook ’s winters 
een streek met karakter en uitstraling; heldere 
hemels, koele meren en de romantische geur van 
brandende turf.
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Reizen

et verhaal van Glasgow is er 
een van pieken en dalen. Ooit 
was het een rijke industriestad. 
De statige Victoriaanse gebou-
wen in het centrum herinneren 
er nog aan. Maar in de loop van 
de twintigste eeuw verdween 

die bedrijvigheid. Werkloosheid en verval 
kwamen ervoor in de plaats.

De ommekeer begon in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw. Onder de slogan Glas-
gow’s Miles Better staken de Glaswegians hun 
handen uit de mouwen: vergane glorie werd 
opgeknapt, leegstaande gebouwen kregen 
een nieuwe bestemming en het centrale plein 
George Square kreeg weer de trotse uitstraling 
uit Victoriaanse tijden.

In 1990 beloonde de EU Glasgows wederge-
boorte met de titel Culturele Hoofdstad van 
Europa. Sindsdien is het alleen maar bergop 
gegaan met de grootste stad van Schotland. 
Tijdens mijn reis door Schotland heb ik twee-
enhalve dag uitgetrokken voor Glasgow. Te 
weinig, blijkt al snel. Want natuurlijk bezoek 
ik de hoogtepunten die architect George Ren-
nie Macintosh de stad heeft geschonken (The 
Willows Tea Rooms, Hill House, House for an 
Art Lover; de Glasgow School of Art is helaas 
nog gesloten, na de brand van 2014), maar er is 
zoveel meer! 

Ik proef de geschiedenis in het oude stadshart 
Merchant City, maar wil ook rondneuzen in de 
sfeervolle universiteitswijk West End. Én ik wil 
het ultrahippe, totaal gerenoveerde havenge-
bied Finnieston zien, met zijn musea, uitgaans-
centra en zijn beroemde Clyde Arc-brug, die BBC 
Scotland trots op de achtergrond toont tijdens 
het journaal. 

Schotse countryside 
Na de energie van Glasgow biedt het West-Schot-
se ‘platteland’ een weldadige rust. Natuurlijk is 
die oer-Hollandse term totaal niet van toepas-
sing op de Schotse countryside, die juist gros-
siert in bergen, dalen, hellingen, rotsen en wa-
tervallen. En uiteraard in kristalheldere meren, 
zoals het befaamde en in alle jaargetijden mooie 
Loch Lomond, niet ver boven Glasgow. 

Nou vooruit, soms is Schotland wél plat. Op 
Islay bijvoorbeeld, een van de eilanden die de 
moeite waard is tijdens een verkenning van de 
westkust. Islay is namelijk beroemd om zijn 
whisky’s: de distilleerderij-dichtheid is hier 
groter dan waar ook en Islay-whisky’s hebben 
een geheel eigen karakter. Wie weleens een 
Laphroig of Lagavulin heeft geproefd (of zelfs 

maar geroken), weet precies wat ik bedoel. ‘Het 
lijkt wel jodium!’ liet een bezoeker zich op de 
Laphroig-distilleerderij ontvallen, maar dat was 
vast geen medicus (en ook geen whiskykenner, 
wat de Schotten betreft).

Islay is een van de plekken in Schotland waar 
je ’s winters op straat nog de karakteristieke 
geur van de turfkachels kunt opsnuiven. Ik weet 
niet hoe gezond dat is qua fi jnstof, maar sfeervol 
is het beslist. Islay is te bereiken via een boot-
tocht vanaf het schiereiland Kintyre, dus wie 
met eigen ogen wil zien hoe de winterse mist 
– ‘rolling in from the sea’ – aan land komt bij de 
Mull of Kintyre, het uiterste zuidpuntje, rijdt 
nog een stukje door.

Zweinstein Express 
Verder noordwaarts ligt de vallei van Glencoe, 
die door kenners tot de mooiste streken van 
Schotland wordt gerekend. Echte diehards ma-
ken hier een stevige trekking en beklimmen de 
heuvels, maar ook via een kortere wandeling is 
te beleven hoe indrukwekkend Glencoe is. 

Natuurlijk maak ik vlak bij Fort William tijd 
vrij om de trein over het Glenfi nnan Viaduct te 
zien rijden. Dit befaamde Victoriaanse spoor-
kunstwerk werd onder meer beroemd dankzij 
de Harry Potterfi lms, want ook de Zweinstein 
Express rijdt er aan het begin en eind van elk 
schooljaar overheen. 

Hier vlakbij is trouwens ook de plek waar 
de Schotse volksheld Bonnie Prince Charlie in 
1745 aan land ging in zijn poging om koning 
van Schotland te worden. Zijn avontuur liep 
uit op een mislukking, maar de Schotten eren 
de prins nog op 1001 manieren. Zijn beeltenis 
siert blikken Scottish shortbread, T-shirts, mok-
ken, tassen, rompertjes, tank tops, slabbetjes 
en boxershorts.

Misschien wel het allermooiste eiland van 
Schotland is Skye, waar je vanaf Mallaig met 
de veerpont heen kunt, om een of twee dagen 
later via de brug bij Kyle of Lochalsh weer het 
vasteland op te rijden. Skye is Schotland in een 
notedop: spectaculaire bergen (Cuillins, Qui-
raing), liefl ijk laagland (Sleat), schattige stadjes 
waar je prima fi sh & chips kunt eten (Portree) en 
natuurlijk een distilleerderij (Talisker).

Het mooiste komt het laatst; 14 km nadat ik 
Skye via de brug heb verlaten, doemt rechts het 
spectaculair gelegen Eileen Donan Castle op. Ge-
liefde fi lmlocatie, van Schotse kostuumdrama’s 
tot Sherlock Holmes en James Bond. De hemel is 
glashelder, er ligt een ijsvlies op het water van 
Loch Duich, de kasteeldaken en de brug zijn 
bedekt met sneeuw. Winterwonderland. < 

H

Praktische informatie
KLM en EasyJet vliegen dagelijks tussen Amsterdam en Glas-
gow. Retour vanaf € 200,-. Met de auto? DFDS Seaways vaart 
elke nacht tussen IJmuiden en Newcastle (retour 2-pers. hut + 
auto vanaf € 378,-). Eigen vervoer is, gezien het beperkte ov, een 
must. Sunny Cars biedt een huurauto voor 7 dagen vanaf € 205,- 
(Fiat 500 of vergelijkbaar). Verbindingen met de Schotse eilanden 
worden verzorgd door Caledonian MacBrayne. Prijsindicatie: 
retour Islay € 137,-, enkeltje Skye (terug via de tolvrije brug) € 24,-.
visitscotland.com; site van het Schots Toeristenbureau; info 
over openingstijden distilleerderijen, prijzen accommodaties en 
speciale kortingspassen als de Historic Scotland Explorer Pass.
glasgowlife.org.uk; slim beginpunt van elke trip naar Glasgow. 
Aardig weetje: veel musea in Glasgow zijn gratis toegankelijk.
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Lezersreis

Ook in 2016 biedt Pharos 
Reizen van ANWB weer 
een Arts en Auto-lezersreis 
per eigen auto naar het aan 
de westkust gelegen eiland 
Skye en de hooglanden. 
U verblijft in ‘charme-
hotels’: 1 nacht in het 
18de-eeuwse Winnock in 
Drymen, 3 nachten in hotel 
Eilean Iarman op Skye en 
2 nachten in Moness 
House Hotel in Aberfeldy.
Prijs vanaf € 739- p.p. 
(28/03-23/04 en 30/09- 
26/10). Inclusief 6 over-
nachtingen met ontbijt, 
overtocht IJmuiden-
Newcastle v.v. per DFDS 
Seaways voor 1 auto (max. 
1.85 m hoog en 6 m lang) 
met 2 x overnachting in 
2-pers. binnenhut met 
stapelbed, overtocht 
Mallaig-Armadale, wegen-
kaart en ANWB-reisgidsje 
Schotland. Exclusief reser-
veringskosten (€ 20,-) en 
bijdrage Calamiteitenfonds 
(€ 2,50). Voor prijzen 
overige periodes en boe-
kingen: 023 554 28 70
of pharosreizen.nl/
gelezen-in/arts-en-auto 
met zoekcode 11820.
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9 dagen vanaf € 739,- p.p.
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