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Reizen Tekst: Hans Bouman

Paradijselijk   
Gotland

Helemaal vreemd is het Zweedse Gotland voor de 
meesten van ons niet, want de Pippi Langkous-
films werden er opgenomen. Voor de Zweden zelf 
heeft het eiland een bijna mythische status. Zelfs 
de Vikingen kwamen er al graag.
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Reizen

m u een beeld te vormen van de 
sfeer op Gotland, hoeft u alleen 
maar terug naar uw jeugd. Dat 
wil zeggen: wanneer u destijds 
ten minste een of meer Pippi 
Langkousfilms heeft gezien.  
Die werden namelijk allemaal 

op Gotland opgenomen en de sfeer van kleurige 
Villa Kakelbonthuisjes te midden van een onbe-
dorven natuur heerst er nog steeds.

Gotland ademt geschiedenis. Dat heeft alles te 
maken met zijn strategische ligging, midden in 
de Baltische Zee. Al in de Middeleeuwen was het 
een belangrijk handelscentrum en maakte het 
deel uit van de Hanze. Daarnaast trok menige 
Viking zich na een geslaagde rooftocht terug  
op het eiland, waarbij hij voor alle zekerheid 
zijn schatten begroef.

Jonas Jonasson, de schrijver van het uiterst 
succesvolle De 100-jarige man die uit het raam klom 
en verdween, verhuisde vijf jaar geleden naar 
Gotland om daar als beroemdheid de rust te 
vinden die hij voor zijn schrijverschap nodig 
heeft. “Mijn buurman, een boer, is helemaal 
blasé geworden van de zilverschatten uit de 
Vikingtijd of voorwerpen uit de steentijd die er 
bij het ploegen uit de grond opduiken”, vertelde 
hij toen ik hem voor de Volkskrant interviewde. 

Aards paradijs
Het historische karakter van Gotland is het 
duidelijkst te zien in het hoofdstadje Visby, 
waar vliegtuig en veerboot aankomen. Binnen 
de fraaie stadsmuur is het een feest van kron-
kelende klinkerstraatjes, pleintjes, koopmans-
huizen en natuurlijk torens en kerken zoals de 
Kruttornet (Kruittoren) en de Domkyrkan, die 
de skyline van het stadje domineert. Uiteraard 
staat Visby (24.000 inwoners) op de Werelderf-
goedlijst van Unesco.   

In de fraaie historische panden zijn dikwijls 
mooie winkels of uitstekende restaurants  
gevestigd. Het gaat economisch niet slecht  
met het eiland, en dat heeft veel te maken  
met de bijna mythische status die Gotland  
in de psyche van de Zweden heeft. Het geldt  
als een soort Lotusland, een aards paradijs. 
Doen wat Jonasson deed – hier naartoe ver-
huizen – is de stiekeme droom van bijna elke 
Zweed, en omdat die droom voor de meeste 
mensen nu eenmaal niet te realiseren is, bren-
gen velen ter compensatie enkele zomerweken 
op het eiland door. Buitenlandse toeristen 
vormen een minderheid. 

Hoewel Gotland iets hogere temperaturen 
en meer zonne-uren heeft dan het Zweedse 

vasteland, is het geen bestemming voor pure 
zonzoekers; het trekt vooral cultuur- en na-
tuurliefhebbers. De fiets is mij aanbevolen  
als het ideale vervoermiddel om de omgeving 
te verkennen. Dat blijkt helemaal waar, al 
ben ik dankbaar voor de zeven versnellingen 
waarover mijn huurfiets beschikt, want het 
landschap is heuvelachtig. 

Meer dan eens passeer ik al fietsend een 
‘stenen schip’: een steenformatie in de vorm 
van een Vikingschip. Zo zijn er wel 350 op het 
eiland. Het zijn graven uit de Bronstijd en ze 
markeren bijna altijd de laatste rustplaats van 
slechts één persoon.

Picknicken in de bloemenzee
Gotland blijkt gezegend met een uitbundige  
variatie aan bloemen, die mijn botanische 
kennis ver te boven gaat. Ik zie papavers, 
kattenstaarten, orchideeën, lelies en margrie-
ten, maar vooral ook veel moois en kleurigs 
waarvan ik de naam niet ken. Het eiland dankt 
die fleurige weelde aan de combinatie van een 
kalkhoudende bodem en een mild klimaat. 

Naar verluidt is het landschap – dat naast 
bloemenweides ook veel loof- en naaldbos-
sen telt – hier sinds de Bronstijd vrijwel niet 
veranderd. De Vikingen een woest volk? Wel-
nee, volgens historici waren ze net zo gek op 
picknicken in de bloemenzee als Gotlanders en 
toeristen dat vandaag de dag zijn. 

Op een eiland van maximaal 25 à 30 km  
breed is de zee nergens ver weg. En omdat  
kalk- en zandsteen gemakkelijk eroderen,  
is het kustgebied rijk aan fraaie, soms wat 
sinistere rotsformaties: kalksteenpilaren die 
raukar worden genoemd. Ze zijn populair bij 
alken, de zwart-witte vogels die tussen het 
broeden door vrij verdienstelijke pinguïn- 
imitaties ten beste geven.

Ten noorden van Gotland bevindt zich het 
eilandje Fårö, waar je met fiets of auto gratis 
naartoe wordt gebracht door een voortdurend 
op en neer varende ferry. In 1960 zette cineast 
Ingmar Bergman (1918-2007) hier voet aan 
wal, op zoek naar een filmlocatie voor Als in 
een donkere spiegel. Hij was dermate onder de in-
druk dat hij op Fårö ging wonen en er nóg zes 
films schoot. Uiteindelijk vond hij zijn laatste 
rustplaats op het eiland, dat hem jaarlijks met 
filmvertoningen en lezingen herdenkt tijdens 
de Bergman Week. Om de meester van de 
melancholie te eren, eindig ik mijn verblijf met 
een avondlijke fietstocht over de 7 km lange 
raukar-route van Fårö. Ik word er omgeven 
door steeds warmere pasteltinten. < 

Lezersreis
Exclusief voor de lezers  
van Arts en Auto stelde 
Pharos reizen van ANWB 
een 12-daagse rondreis 
per eigen auto door  
Zweden samen, waarbij  
u onder meer vijf dagen 
(vier nachten) verblijft op 
Gotland. Vanuit uw hotel 
in het historische stadje 
Visby, dat is gelegen bin-
nen de stadsmuren van  
dit Unesco-erfgoed, kunt 
u het eiland uitgebreid  
verkennen. Voor meer 
informatie over deze reis, 
zie pagina 48.
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Bereikbaarheid vliegen kan (via Stockholm) met Gotlands 
Flyg (gotlandsflyg.se), SAS (flysas.com) en Nextjet (nextjet.se). 
De Destination Gotland-veerboten (destinationgotland.se) 
naar Visby vertrekken vanuit Nyäshamn (circa 3 uur) en  
Oskarshamn (3-4 uur) op het Zweedse vasteland.
Beste reistijd juni-augustus: lange dagen en de beste kans 
op mooi weer. Begin augustus (dit jaar 7-14 augustus) is de 
populaire Middeleeuwse Week (medeltidsveckan.se). Dan is 
vooraf accommodatie boeken essentieel. De Bergman Week 
(bergmanveckan.se) is dit jaar van 27 juni t/m 3 juli. 
Enkele cijfers 57.000 inwoners; 3183 km2; 800 km kustlijn; 
1200 km (aangenaam rustige) wegen; 93 (meest middeleeuw-
se) kerken; gotland.info; gotland.se; visitsweden.com


