
HOW TO MEET AN ANGEL 
 
 
Nou bijvoorbeeld zo, je beklimt de jakobsladders, 
passeert de man die daar maar wat staat te reiken 
en je doet het hem voor, kijk je valt naar boven, kijk 
 
zeg ik tegen de jongen die van zichzelf een foto maakt 
op de Torontoburg in mijn stad, daaronder de vuilgroene inkt 
waarin jij naar serafijnen viel. 
 
Ik ben de ongenode gast op zijn geschoten beeld, 
it’s all right all right fluistert de jongen die geen V. heet 
maar wel je korte zwarte haar, je stenen ogen 
leende voor zijn vakantieportret. 
 
Als ik dat gezicht uitveeg met mijn vleugels doem jij op 
uit het groen, je wenkt en in het dikbuikige hotel aan de overkant 
van de rivier drinken we op de kosten van God 
de laatste ziggoerat. 
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