
 
 
Ik kijk naar Kabakovs man. Staand 
op een ladder, zijn armen ten hemel. 
 
En ik denk dat ben ik. 
Reikend naar mijn verre vader. 
 
Laat dit dan mijn gebed zijn: 
If equal affection cannot be, 
Let the more loving one be me. 
 
 
Wim Brands 
 
Uit het artikel ‘Hoe een omstreden beeld op een psychiatrische kliniek terecht 
kwam’ 
Van Jan Pieter Ekker, gepubliceerd op 31 juli 2017 
 
 
 


